De boodschap van “De Barmhartige
Vader”, die de nieuwe Paus ook
benadrukt, hebben vele grote en kleine
mensen door de musical gehoord: op 14
febr. in Helmond (ca. 100 pers.]), 15
febr. in Heerenveen (250], op 22 febr. in
Dussen (200]), 27 febr. in Haastrecht
(350), 28 febr. in Hengelo (250] en op
1maart in Wognum (350]. De
Oegandeze KISI's hebben op acht
scholen met speciale lessen van Gods
Grote Liefde verteld en veel vreugde
achtergelaten! Zo’n 1900 mensen...

Op dit
moment hebben wij 55
partners. Graag zouden
we samen met u samen

tot aan 15 mei 2013
de volgende 25
partners vinden. Graag
sturen we hun een
nieuwsbrief toe.
Dank u voor de
samenwerking!

Uw gebed - onze steun: We zijn God dankbaar voor
- Anton, Nellie, Hans, Nicole, Lieke en voor de hulp tijdens de tournee

en Dorothea voor de mooie foto’s

- Gretha, die nu één dag per week meewerkt

- al die geraakte mensenharten

- de gezegende stille retraite “Emmausdagen” (Ina)
- de extra giften voor het sparen voor onze nieuwe V\W-bus

Graag uw gebed voor:

- een gezonde werk-rust-balans, wijsheid bij het plannen
- helpende handen tijdens de KISI-201 3- weekends,/-weken

- dat de HI. Geest de harten blijft raken
- de afwerking van de nieuwe Paulus- CD

- een mooie camping voor onze zomervakantie ©

WilJ WENSEN JULLIE EEN VREUGDEVOLLE PAASTIJD TOE !

Harteljjke groeten, de Ruitertjes

COLOFON Voor de ondersteuning van Harm & Ina Ruiter is een kerkelijk
rechtspersoon opgericht onder de naam “Er is meer” met als doelstelling de
ondersteuning van mensen werkzaam in evangelisatie. Deze rechtspersoon heeft
ANBI erkenning en giften zijn daarmee belasting aftrekbaar. Deze giften worden
volledig overgemaakt naar onze VOF Ruiter. Het bestuur van “Er is meer” bestaat uit
de volgende leden: Dhr. Jeroen Alting von Geusau, Mevr. Sylvia Donders, Dhr. Peter
van Hoof, Dhr.Tom Koot, en Mevr. Annetje van Thiel-Dorsemagen.

“Er is meer”, Altenahof 32, 5709 LX, Helmond, bankrekening: 51.58.69.325 pg
VOF Ruiter, Altenahof 32, 5709 LX Helmond, 06-41482108 Ina.ruiter@kisi.nl i{{[={]

en reacties van de kinderen achter de cijfers!

Beste partners in de evangelisatie, het is tijd om jullie op de hoogte te brengen
van ons gezamenlijk werk. Vervulde weken liggen achter ons! We hebben wat
foto’s bijgevoegd om de verhalen tot leven te brengen. Veel leesplezier!

Het jaar startte met een KISI-musicalweek in Noord-Holland vanuit het
bisdom Haarlem-Amsterdam. \Weer was er een enthousiaste groep van
circa 30 kinderen en daarbij nog helpende ouders bij elkaar gekomen om
een mooi optreden te verzorgen - en de Hemel ging echt op stelten, zo
goed ging de Kersttijd-Musical al!

Mooi waren ook de musicaldagen in Bommelerwaard, waar Sanne met de
jaarvrijwilligers Christina, Eva-Maria en Maria de kerstmusical aan zo’n 50-
tal kinderen uit de nieuwe parochie hadden geleerd. Vele helpende ouders
zetten de schouders er onder en de theaterzaal zat bomvol, zodat het
optreden zelfs nog per beamer in het naastgelegen zaaltje vertoond werd.
Het was een feestelijke dag, deze erste dag van de nieuwe parochie, met al
die stralende kinderogen!

De weken erna waren “kantoorweken” met intensieve voorbereiding voor de
tournee-maand februari.

Musical “De Hemel op stelten” in cijfers
11 optredens in

3 landen (NL, B, D)

met medewerking van 450 kinderen A
uit 10 verschillende groepen en plaatsen.

Wat nog dankbaarder stemt, zjn de gezichten

€ We willen iedereen danken die voor David’'s vormsel
gebeden heeft, want het was een gezegend en vreugdevol feest

op 2 februari 2013, samen met Ruben, onze ook gevormde neef,

familie en vrienden. We zijn heel dankbaar voor de gemeenschap rondom
ons heen! Dank jullie wel, Kampjes, Sanne en Chiara, voor jullie muziek!
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Vastenactie- Tournee met KISI’'s uit Oeganda

Van 11 tot 15 februari kwamen de KISI 2013-kids [de vaste groep van
55 kinderen] in Helmond bij elkaar, om samen de musical “De
Barmhartige Vader” te repeteren,... en ook om samen te bidden,
carnavallen, vasten, spelen, ... Marije van der Knaap hielp de hele groep
weer vooruit door de inspirerende theater-workshop die zij gaf. Aan de
hand van het mooie KISI-Stickeralbum leerden hoorden we heel wat
verhalen van inspirerende gelovigenen uit alle wereld-delen: een bonte mix
van de HI. Perpetua, Franciscus van Assisig, Corrie ten Boom, Moeder
Teresa, Maximilian Kaolbe en de [toen nog) Paus Benedictus XVI...

Al gauw waren we samen aan het zingen: “Ai Yesu, isha oempedje aha
mgongo”, dat Father Emmanuel, een echte man van God, ons leerde:
“dezus, kom en draag mij op uw rug”. “Want”, zo legde hij uit, “in Afrika
hebben we geen ‘kinderwagens’, maar daar dragen de moeders hun
kinderen op de rug. En wanneer het kindje moe is, verdrietig of bang, dan
komt het daar tot rust en gaat lekker slapen. En zo wil ook Jezus ons
dragen.” Dit eenvoudige liedje met een korte, maar diepe waarheid, heeft hij
aan honderden kinderen geleerd en “Het wordt nog steeds gezongen!”,
meldde de directeur van een school. De Oegandezen getuigden met grote
openheid van hun levendig geloof in woorden, liederen en gebed. De
reacties van leerlingen, docenten en directeurs waren enthousiast,
bewogen en bleven ook na vertrek nog binnen komen.

Eén dag later kwamen de Oegandeze KISI’s na paspoortproblemen
eindelijk op Schiphol aan! Het was een lange reis geweest, van Mbarara
naar hier, en de hele drie weken dat zij er waren maakten zij een hoop
nieuwe dingen mee: met het vliegtuig, een “zebra zonder strepen?!” te
zien (een paard), volop [bij hun te dure] appels te mogen eten, met de
grote bus vol KISI's mee, de eerste keer sneeuw!, eindeloos door de tuin
te fietsen ... en er achter te kamen dat men hier niet danst na de

communie.
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Op woensdag, was het dan
van Zuid en Noord! Het was ontroerend om te zien hoe makkelijk zij
contact legden met elkaar! Al snel kwam er een grote vreugde op.
ledereen proefde dat we allemaal familie zijn van elkaar, familie van
Christus, en Hem met dezelfde liederen konden eren! En voor kittelen,
lachen, samen glimlachen op de foto,... heb je geen taal nodig. Ook de
jonge KISI's begonnen met handen en voeten hun eerste woordjes van
elkaar te leren. Het Oostenrijkse team rondom Johanna, Hannes en
Birgit was blij om dit mee te mogen maken en ons te ondersteunen.

De hele tournee gebeurde in samenwerking met de Vastenactie, en de
opbrengsten zijn bestemd voor het werk onder teruggestuurde migranten,
groot en klein, in Honduras. Voor de tourneedagen (20 en 21, 27, 28 febr
en 1 maart) hadden vele Nederlandse KISI's verlof gekregen, waardoor het
optreden op scholen en in de avonden Uberhaupt mogelijk was.

Een schooldirecteur: “Misschien moeten we toch maar meer over Jezus
gaan vertellen.”

Reacties...
Olivia, Oeganda: “Ik blijf hier bij jullie!”

Onze kinderen: “Mama, wanneer gaan we daar heen?”, en David: “Ook al
kost het me mijn leven, ik ga naar hun toe!”

Mevr. Rietveld, BS De Morgenster, Haastrecht: “27 februari 2013, een
dag waar we nog vaak aan terug zullen denken. Een groep Oegandese
kinderen die in iedere klas een lied zong en waar zij veel vragen aan
konden stellen. Even later zagen de kinderen hun nieuwe vriendjes
stralen in een bijzondere musical... Op school raakten de kinderen er niet
over uit gepraat. Een wereld die zo ver weg lijkt was zomaar in de klas,
grijpbaar aanwezig. Dank aan KISI die ons deze mogelijkheid bood.”



