
 

 

 

  

 

UGANDA – MET DRIE GENERATIES OP MISSIE 
De eerste drie weken van juli gaan we met een team van KISI’s uit Oostenrijk, 

Duitsland en Nederland naar Oeganda om daar samen met de KISI’s ter 

plaatse verschillende programma’s te verzorgen. De eerste week zullen we 

mee werken aan een grote internationale conferentie van ICCRS in Kampala, 

waar we verschillende opvoeringen en workshops zullen geven. De tweede 

week gaan we naar Mbarara, naar het weeshuis “House of love”, en werken we 

mee aan een grote evangelisatie-rallye waar we voor de kinderen (enkele 

duizenden) het programma verzorgen. De derde week doen we musicaldagen 

in Kenya via een contact van Missio. Jakob, David en ik gaan samen met opa 

Anton mee en wij zien er erg naar uit om dit samen te beleven. Deze reis 

samen te maken, in de Oegandese context waarin drie generaties die samen 

evangeliseren nog vrij uniek is, kan hopelijk ook een stimulans zijn voor de 

gezinnen en families om missie met meerdere generaties vorm te geven. Dit is 

een dure reis maar wij denken dat het een levensvormende ervaring kan zijn 

voor Jakob en David en een unieke kans voor ons om dit samen te doen. 

 

 

KISI DAYS: Eind januari waren wij met 120 KISI’s en medewerkers  

uit heel Nederland in een bosaccomodatie bij Utrecht, rondom het  

thema „bouwen met Nehemia“. De bosspellen, catecheses en liederen sloten 

hierbij aan – er werd volop spelend onderhandeld, gebouwd, gezongen en 

gebeden. Sanne van der Spek gaf mooie danslessen en Bas Ramselaar 

kwam voor een professionele zangles voor de jongens, waarvan we nu nog 

de vruchten mogen horen. Dankzij een team van bidders was er het hele 

weekend aanbidding, waarbij de kinderen zich in tweetallen overdag graag 

aansloten. Op zaterdag avond mochten we in de gebedstijd zien hoe God vele 

kinder-en tienerharten aanraakte en hen aanmoedigde om net als Nehemia 

ook in onze tijd de Kerk weer op te bouwen. Dat was heel bijzonder! Op de 

muur van kartonnen dozen, die we tijdens het zingen opbouwden, stonden 

allemaal kleine “Credo’s”: “Mijn God is sterk!”, “Mijn God is de beste!” of “Mijn 

God beschermt”. Vele van de tieners en oudere kinderen kwamen als 

“wachters” rondom de muur staan om daarmee hun bereidheid uit te 

drukken, de aanwezigheid van God in onze wereld te beschermen, juist ook 

daar, waar het leven, het gezin en het geloof opzij worden gezet. Toen we in 

maart weer bij elkaar kwamen, was aan hun innerlijke vrede en vreugde 

duidelijk te zien dat zij hier met hun hart voor gekozen hadden… en juist 

daarom zijn we heel dankbaar, dit werk te mogen doen!  

 

     
 

 

Welkom bij onze nieuwsbrief! Graag sturen we jullie vandaag het jaarverslag 

2013 mee. Wij zijn blij dat we meer dan 5.000 grote en kleine mensen 

mochten bereiken, en daarbij zijn de toeschouwers van liedjesconcerten nog 

niet meegerekend. De laatste maanden waren heel intensief: we hebben hard 

gewerkt en ook als gezin van rustmomenten genoten, zoals afgelopen weekend 

op de camping. We mochten zien hoe God aan het werk is, en hebben nu een 

extra blaadje bij deze brief gevoegd, om dit allemaal met jullie te delen.  

Veel leesplezier! 

 

 
COLOFON Voor de ondersteuning van Harm & Ina Ruiter is een kerkelijk 

rechtspersoon   opgericht onder de naam “Er is meer” met als doelstelling de ondersteuning 
van mensen werkzaam in evangelisatie. Deze rechtspersoon heeft ANBI erkenning en giften 

zijn daarmee belasting aftrekbaar. Deze giften worden volledig overgemaakt naar onze VOF 
Ruiter. Het bestuur van “Er is meer” bestaat uit de volgende leden: Dhr. Jeroen Alting von 
Geusau, Mevr. Sylvia Donders, Dhr. Peter van Hoof, Dhr.Tom Koot, en Mevr. Annetje van 
Thiel-Dorsemagen.  
“Er is meer”, Altenahof 32, 5709 LX, Helmond, IBAN: NL34ABNA0515869325    BIC: 
ABNANL2A . Ons adres: VOF Ruiter, Altenahof 32, 5709 LX Helmond,  

06-41482108 ina.ruiter@kisi.nl.  

         

 

Wij wensen 

jullie Zalig 

Pinksteren en 

een gezegende 

zomer! 

mailto:ina.ruiter@kisi.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

GEBED VERHOORD 

KISI Internationaal heeft een nieuwe leiding. Het werk van het 

„Entwicklungsteam“, waar Ina bij zat, is gedaan, en het nieuwe internationale 

Leiderschapsteam komt eind juni voor het eerst bij elkaar: Hannes Minichmayr 

(AT), Janina Hofmann (D), Ines Schaberger (AT) en Harm (NL). Johanna Binder 

(AT) zal de functie van internationale secretaris vervullen. We zijn heel blij met 

deze nieuwe stap, die KISI zal helpen, internationaal in stevige schoenen te gaan 

staan. Bedankt voor jullie gebed! 
 

 

TOURNEE IN MAART: GENERATIONS  
Als KISI vinden wij het belangrijk om generaties met elkaar te verbinden. Wij 

horen soms dat de jeugd de kerk van morgen is en de ouderen de kerk van 

gisteren zijn. Wij zijn er van overtuigd dat de kerk aan kracht wint wanneer 

de generaties in verbondenheid met elkaar functioneren. Een mooie 

vergelijking van Dale Kauffman hiervoor is een pijl die bestaat uit de punt, de 

schaft en de veren. De punt is de jeugd die scherp is, nieuwe ideeën heeft, 

en die ‘in touch’ is met wat er speelt. Een punt zonder schaft heeft echter 

geen doordringend vermogen en ketst af. De volwassen generatie kan de 

kracht geven aan de punt door hun doorzettingsvermogen, toegang tot 

middelen en mensen. Een pijl zonder veren gaat echter zwabberen en komt 

niet ver, treft geen doel. De veren zijn als de oude of wijze generatie die door 

hun gebed en wijsheid de anderen begeleiden. De generaties samen zijn 

doeltreffend en krachtig. Vaak functioneren de generaties los van elkaar en 

missen we de kansen die in onze gezamenlijke opdracht ligt. 

In de maart-tournee hebben we drie liedjesconcerten gedaan in kloosters. 

Hierin deelden we over de noodzaak om als generaties verbonden te zijn, en 

dit had grote impact op zowel de zusters als de betrokken KISI’s. We zagen 

hoe belangrijk het was om te weten dat de zusters niet de kerk van gisteren 

zijn maar dat we bij elkaar horen en de intense ontmoetingen bevestigden 

dit en er waren heel wat vochtige ogen waar een zakdoekje nodig was.  

Één van de zusters zei: „Ik heb 70 jaren in een slotklooster geleefd… ik wist 

helemaal niet dat er nog kínderen in de Kerk waren!”  

 

 
 
 

ERHÖRTES GEBET 

KISI International hat eine neue 

Leitung – unsere Arbeit als 

Entwicklungsteam (Ina war dabei) 

ist abgeschlossen: Im inter-

nationalen Leitungsteam sind 

Hannes Minichmayr (AT), Janina 

Hofmann (D), Ines Schaberger (AT) 

und Harm (NL). Ende Juni wird 

dieses Team seine Arbeit 

aufnehmen, unterstützt von der 

internationalen Sekretärin Johanna 

Binder (AT). Wir sind froh über 

diesen neuen Schritt, der KISI 

helfen wird, sich international 

weiter zu festigen. Danke für Euer 

Gebet! 

 

 

AUS DEM GÄSTEBUCH…  

Im März hatten wir eine Aufführung vor 500 Grundschülern, nahe an der 

deutschen Grenze (Coevorden), wozu uns der Pfarrer eingeladen hatte, ohne 

uns zu kennen. Er bezahlte die Busreise aus eigener Tasche und schrieb 

folgendes: „Aus Gottes Gnade empfangen, ermöglicht durch viele liebe 

Menschen in unserer Pfarrei und darüber hinaus…“ 

Ein Kind: „Ich fand es ein sehr schönes Musical und lustig.“ 

Eine Missionsschwester: „Dieser Mittag hat mir gutgetan, weil ihr so mutig 

seid, den Menschen von Gott zu erzählen. Er wird Euch Mut geben, um 

anderen Kindern und großen Leuten von Gott zu verkünden.“ 

 

RELAY- NETWERK  (Harm) 

Sinds 1995 ben ik betrokken bij een Europees netwerk onder de naam 

RELaY. Van 19-23 februari organiseerden wij  in Malta de RELaY 

conferentie plaats met als thema ‘Church, quo vadis?’ met ruim 250 

deelnemers. Dit netwerk is voor mij een plek van netwerken, inspiratie en 

nieuwe ideeën opdoen waar ik altijd veel aan heb gehad. Bij deze conferentie 

was een van de sprekers Dale Kauffman, de stichter en president van King’s 

Kids. Zijn inleidingen en de uitwisseling met hem waren een cadeau uit de 

hemel. Veel van de dingen waar wij met KISI mee bezig zijn hebben zij al 

gedaan en het was heerlijk om van hem tal van trainingsmaterialen en tips 

te ontvangen rond de ontwikkeling van KISI. Wij hopen nog vaak met hem 

samen te werken en verder van zijn wijsheid en ervaring te leren. Ik kwam 

met veel inspiratie en ideeën uit Malta terug.  

 

 

       
 

RELaY is an European network which promotes Reconciliation among Christians, 

the re-Evangelisation of Europe, the formation of lay Leaders and 

the mobilization of Youth for the work of the Gospel. 

 

UIT HET GASTENBOEK  

In maart hadden mochten wij voor 500 basisschoolieren in Coevorden de 
Musical “De Barmhartige Vader” spelen. De pastoor had ons uitgenodigd, 
zonder ons te kennen, en zelfs de hele busreis uit eigen zak betaald. Hij schreef: 
„Uit Gods genade ontvangen, mogelijk gemaakt door vele lieve mensen in onze 
parochie en daarbuiten....” Een meisje uit het publiek: “Ik vond het een hele leuke 
musical en grappig.”  
Een missiezuster na een liedjesconcert: „ Deze middag heeft mij goed gedaan, 
om het feit dat jullie zo dapper zijn om mensen te vertellen van God. Hij zal u 
moed geven om van andere kinderen en ook grote mensen over God te 
spreken.”  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KISI-CLUB TRAINING EN CLUB IN HELMOND  
 

Op 9 maart hadden we de eerste KISI-Club training in Nederland. Afgelopen maanden is 

er veel werk verzet in de vertaling en vorm geving van materialen en Johanna Binder en 
Eva-Maria Thumm van KISI Oostenrijk hebben de eerste KISI-club training gegeven, voor 

zo’n 25 medewerkers uit Nederland en Vlaanderen. Op verschillende plaatsen worden 
de eerste ervaringen hiermee opgedaan en wij hebben de verwachting dat dit concept 

op veel plaatsen tot zegen kan zijn. Met het materiaal kan vrij eenvoudig lokaal een 

groep gestart worden. In het KISI-huis in Helmond zijn Rianna, Joyce en Ina met een 
twee-wekelijkse groep gestart, en zien de 15-20 kinderen steeds blij weer terugkomen. 

De meesten willen graag ook na de zomer weer verder met de KISI CLUB, en ook twee 

moeders hebben hun hulp aangeboden. “Mama, ik wil hier wonen”, zei een meisje...  

 

CD-OPNAME  „Sterrennacht in Betlehem“: Begin mei vonden de opnamen voor 

de nieuwe CD plaats, waarvoor KISI’s uit heel het land auditite mochten doen. De 

groep van zo’n 30 kinderen en tieners heeft hard en goed gewerkt! Zij mochten in de 

Paulusabdij logeren, waar Zr. Ruth en haar gemeenschap “Chemin Neuf” hun goed 

verzorgd heeft. Wij zien uit naar deze CD over de menswording van God! 

 

 

VOORZITTER SCHOOLBESTUUR (Ina) 

Nadat ik twee jaar lang „nee“ had gezegd op de vraag, voorzitter van het 

schoolbestuur van onze basisschool te worden (een éénpitter met 350 

leerlingen), heb ik in januari na goed overwegen en bidden toch ingestemd om 

dit te doen. Niettemin omdat Paus Franciscus weer eens iets heel treffends 

had gezegd als “wanneer we als christenen steeds weigeren om 

verantwoordelijkheid in de maatschappij te dragen, dan word het ook niks” 

(zoiets...). En omdat ik de bijbelvers trok: Het Rijk van God is midden onder u.”  

Meteen daarna kregen we als bestuur te horen dat onze directeur na de 

zomer met pensioen zou gaan. Daar kwam een aardige uitdaging en veel 

werk op me af! Maar God zei alleen: “We doen dit samen, net als je een olifant 

eet: hapje voor hapje.” Op die manier mocht ik meehelpen, dat onze school na 

de zomervakantie een uitstekende nieuwe directrice krijgt. De secretaresse 

zei onlangs met een glimlach: “Hey, Ina, je gebeden worden echt verhoord!“ 

Inderdaad, God zij dank!   
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TWEE DAGEN ERTUSSEN UIT: In maart waren wij samen, Harm en Ina, voor twee 

dagen op bezoek bij Hannes en Birgit, gewoon zomaar. In de vroege ochtend uit het 

koele platte land vertrokken mochten we een paar uur later op hun zonovergoten 

terras met uitzicht op de bergen van een heerlijk ontbijt genieten! Echt iets voor God, 

om ons midden in alle drukte met goede gesprekken, hartelijke vriendschap en een 

mooie tijd te verwennen ... bedankt, Hannes en Birgit!  
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HIER IS HIJ DAN – „DE NIEUWE“! 

Medio mei hebben we deze bedrijfswagen gekocht, een soort „banana-bus“… en voor 

de koop keken we elkaar nog even aan en zeiden: “We doen dit om Jezus beter te 

kunnen dienen, toch? Goed dan!” want deze VW Crafter van 2008 (200.000 km, 

Diesel, 163 pk) valt toch echt op, midden in onze woonwijk met allemaal nette auto’s... 

Maar hij heeft al bewezen dat hij een echte „trekker“ is, want de rit naar de Hoop-Tour 

in Leiden en terug met de zware aanhanger ging hem goed af. En je kunt er van alles in 

kwijt als je naar de camping gaat!  Ja, en het zwaailicht doet het ook – we zullen ons 

best doen om de bekoring te weerstaan, bij de volgende file met zwaalicht aan langs de 

vluchtstrook te vluchten.  Hartelijk dank voor jullie giften, die deze aankoop mogelijk 

heeft gemaakt!  Onze oude auto staat nog te koop.  

     
P.S.: Jullie als onze partners zijn welkom voor een proefritje!  

HOOP TOUR:  UPDATE (Harm):  

Op 24 mei vond in Leiden de eerste pilot van de HOOP-tour plaats, waarbij we 

met tal van groepen samen hebben gewerkt, om de parochie te ondersteunen 

in haar groei in evangelisatie en meer naar buiten gericht te zijn. Het was 

bijzonder om te zien hoe 135 parochianen en mensen van buitenaf zich vol 

enthousiasme in de huisbezoeken en op straat hebben ingezet! Graag willen we 

hen in het vervolgtraject mobiliseren om verdere structurele stappen in 

evangelisatie te zetten. Voor het komend schooljaar zijn er inmiddels een heel 

aantal parochies die mee ook gaan doen aan de HOOP-tour. Hieronder 

plaatsen en data, onder voorbehoud van wijzigingen:  
Datum Plaats  

24. 05. 2014 Leiden – was heel gezegend! 

27. 09. 2014 Schaijk  

29. 11. 2014 Den Bosch 

13. 12. 2014 Helmond 

Ed Arons, Arnold van Berkel, Dennis Visschers en ik vormen samen het kernteam, en 
in de drukke agenda’s skypen we regelmatig samen om dit nieuwe initiatief verder 

vorm te geven. Met de diverse KISI-groepen werken we op de meeste plekken ook mee 

aan deze HOOP-tour. We zijn erg benieuwd naar de uitwerking in de parochies en 
hopen dat dit mobiliserend zal werken voor parochies in onze kerkprovincie. 
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