We willen vaker samen bidden en in de bijbel lezen, voordat de
kinderen wakker worden en de dag begint. Vanochtend is het ons
gelukt. Meteen is er een diepe vrede: Christus is zo trouw, wachtte al
op ons, en zegt: ,Vrede zij met jullie!“ Wat een Heer mogen wij volgen,
die zo krachtig en tegelijkertijd zo barmhartig is. In de ,Pope-App“
lezen we de ochtendpreek van de Paus van 13 april, met de titel:
»Evangelize, don’t advertise“ - ,Evangeliseren, niet promoten, We
mogen moed hebben, net als de vissers, de vrienden van Jezus:
eenvoudig en toch krachtig zijn. Onze focus richten op wat écht
belangrijk is, ervaren we als een hele kunst. Maar het is bijzonder om
— — mee te mogen maken hoe God werkt en hoe Hij ervan geniet om met

Jakob met Oud en ons mensen samen nieuwe hoop te brengen, daar waar de wereld door
Nieuw bij KIS in Linz
elkaar wordt geschud.

Hartelijk dank voor uw trouwe steun als onze Partner. We wensen u de

vrede van de Verrezene en de kracht van de Heilige Geest toe...
op naar Pinksteren!

Steeds meer genieten we
van de rijkdom van ons gezin - en beseffen dat de jaren die we voltallig hier thuis zijn, geteld zijn... Dus
proberen we om vaker samen te genieten. En belangrijke mijlpalen samen te vieren: Tim en Marie hebben
hun zwemdiploma’s A,B en C gehaald!
We zien uit naar de zomervakantie om dan met het hele gezin op een camping in
Frankrijk aan de Middellandse zee te genieten van onze zwemvaardigheden. We
hadden samen God gevraagd of we deze camping wel echt zouden boeken, toen
Tim een bijbelvers uit het mandje trok: ,Ik zal met u zijn en u zegenen®™ (Gen
26,3). Nu houden we alle aanbiedingen van snorkelsets en waterschoentjes in de
gaten en verheugen ons nu al elke keer dat we aan de vakantie denken... en
begrijpen nu de vroegboekers (zie foto)!
— —— Jakob, nu al 15, is helaas sinds enkele
weken gevloerd door de ziekte van
Pfeiffer, en we hopen dat hij hier goed doorheen komt. Hij gaat
nu weer enkele uren per dag naar school. Een hele leerschool,
zo'n ziekte... David heeft een goede conditie opgebouwd met
zijn dagelijkse bijna 20 km fietsen op en neer naar school, samen
met ,elektrische fietsers", nota bene. Hij blijft de bemoediger in
ons gezin, en leert Tim menig voetbaltrucje. Lisa zingt graag,
danst en speelt piano en brengt veel leven in huis. Daarnaast is ze bezig om haar typdiploma te halen. Aan
haar beugel is zij al dapper gewend. Tim is inmiddels 7 jaar geworden en nu ook bij de voetbalclub
ingeschreven. Hij verraste ons onlangs met het lezen van een Duits boekje! En nadat hij de Paaswake bij
de Zusters in Aarle-Rixtel heel aandachtig had meegevierd, zat hij al smullend bij het Paasontbijt en zei:
».Ahh, die is het mooiste opblijfavondje van heel mijn leven!™ En onze lieve Marie mag nu naar dansles,
waarvan zij echt geniet, samen met haar vriendinnetje. Op ,Wie als eerste klaar is" gaat ze niet meer in:
».Mama, dat spelletje mag je vandaag alleen spelen..." &




Dit voorjaar wordt er door KISI Noord, KISI
Roermond, KISI KEY en KISI Vlaanderen de
Paasmusical ,Lilli en de ongelofelijke comeback’
gespeeld. Op tweede Paasdag voerden we deze
musical over de dood en verrijzenis van Jezus in
het Museumpark Orientalis op, voor de coulisse
van het nagebouwde ,Plein van Pilatus'. Een unieke
plaats, een unieke tijd en het meest van al een
unieke boodschap van dé Comeback van Jezus
Christus! Er kwamen zo’n 450 mensen kijken. Eén
mevrouw kwam het plein op en zei: ,Ah, hier is iedereen!™ En een mama, die wilde gaan, hoorde haar kind
zeggen: ,Nee, mama, niet gaan, ik wil dit afkijken!™

De Vlaamse KISI's hebben de musical twee keer in hun Paasvakantie gespeeld, in Heverlee en Dessel,
telkens spetterend en van hoge kwaliteit! Onder de leiding van Cissy Suijkerbuijk en Lars Gerfen heeft
een deel van de Vlaamse groep, samen met enkele Nederlandse KISI's, de
eerste Vlaams-Nederlandse CD opgenomen. Deze werd tijdens de
Vlaamse tournee feestelijk gepresenteerd en meteen goed verkocht. In de
afgelopen maanden is er veel energie gestoken, en we bidden dat de liederen
deze boodschap in veel huiskamers tot leven brengen! Op 18 april speelde de

KISI Bisdom Roermond-groep deze musical, samen met enkele KISI KEY’s. De T -
Limburgse KISI's zijn sterke bidders en goede zangers - dat mochten we - -
tijdens de gezamenlijke oefendagen zien. De KISI Noord-groep speelt de !:g@b}eﬁﬁ{giomeback
,Comeback' in Leeuwarden tijdens de HOOP-tour op 30 mei, en vormt samen e

met kinderen uit de parochie één groot koor.

We zijn blij dat we u als onze Partners in de Evangelisatie vandaag deze CD mogen aanbieden.
Veel luisterplezier!

»~IN HIM, WITH HIM, THROUGH HIM" - Nieuw jaarthema KISI Internationaal
Rond Oud en Nieuw waren we met ons hele gezin en de familie de Greeuw uit
Heerhugowaard enkele dagen in Linz voor de internationale KISI medewerkersdagen,
waarbij ook het nieuwe jaarthema rondom ,Leven als leerling van Christus", of
»Discipleship", gepresenteerd werd. We hebben genoten van de sneeuw en het
sleeén, veel gelachen en gebeden en zijn zeer bemoedigid door de inleidingen van de
stichter van King’s Kids, Dale Kauffman, die ons vanuit zijn decennia aan ervaring
veel waardevolle input gaf. Deze materialen worden op alle niveau’s intensief ingezet. We hebben genoten
van het bezoek van hem en zijn vrouw Carol begin maart hier in Helmond,
toen hij kwam om ons hier te bemoedigen en te helpen ontdekken wat God
voor plannen heeft, die zo graag met ons samenwerkt. Dale gaf ons vier
woordjes mee, die ons vaak begeleiden (en aan die ook onze tieners ons vaak
herinneren): ,,Grace first, truth second."™ Zo mogen ook wij allereerst Gods
genade doorgeven...

Naast alle Nederlandse activiteiten ben ik, Harm, ongeveer een kwart van mijn tijd bezig met de
ondersteuning van KISI internationaal. In januari was ik 12 dagen in Oeganda voor een training van de
KISI-medewerkers, die zich nu over zo'n 5 regio’s verspreiden, waaronder ook Kenia. Rond de KISI-
codrdinator Martin Atwiine is een team van leidinggevenden ontwikkeld. Dit geeft veel stabiliteit en dit
team geeft enkele keren per jaar samen een medewerkerstraining in de regio’s.



HOOP-tour plus communietraject - in het kort:

- Op 13 december 2014 in Helmond, met startdag voor 85
communicanten en ouders. KISI Musical ,Sterrennacht".
Aansluitend catechesetraject van 5 zondagen voor kinderen en
ouders. De gezinnen uit de parochie hielpen hier heel actief in
mee. We mogen bij een aantal eerste communie-gezinnen
vruchten van dit traject zien.

- Op 21 maart: liedjesconcerten KISI KEY bij Hoop Tour in
Berkel en Rodenrijs. Ruim 300 mensen gingen in twee uur tijd

Onze nieuwe aanwinst -
gunstig in alle opzichten!
En herinnert ons aan het

feit: ,God Truly Reigns” - op de uitnodiging in om een kaarsje op te steken in de kerk, met
van het begin (01) tot aan gebed en zang.
het eind (08). - Op 22 maart: KISI KEY's spelen ,Comeback' in het KISI HUIS in

Helmond - enkele gezinnen uit het communietraject waren daarbij
enthousiast aanwezig.

Nieuwe website

Als ANBI erkende instelling zijn
er bepaalde richtlijnen waaraan
‘Er is meer’ moet voldoen. Een
daarvan is een website die we
graag aan u voorstellen:
www.erismeer.org. U vindt daar
onze nieuwsbrieven, statuten en
financieel jaarverslag.

Het samen optrekken in evangelisatie van verschillende generaties
geeft energie, doorzettingsvermogen en wijsheid in een mooie
combinatie.

Van 23-25 januari waren we
met bijna 100 KISI's in
Helvoirt voor de KISI DAYS,
parallel aan het
medewerkersweekend
»Generations" van de KCV.

Zie de foto hiernaast.

Samen leerden we van alles
over Petrus, onder andere
door het verhaal van Jan-Piet
de Visser, die ons ook hielp
om naar Gods stem te leren
luisteren. Het was heel
bijzonder om te horen hoe de
verschillende ideeén,
gedachten en beelden die we
ontvingen, bij elkaar
aansloten. Hieruit is ook het
plan ontstaan, deze zomer
voor het eerst met KISI naar
Frankrijk te gaan!

We zijn heel dankbaar voor de geestelijke

groei en daarmee verbonden de groei in eenheid en dienstbaarheid
van onze KISI KEY groep. Het samen luisteren naar wat God op zijn hart
heeft en naar wat Hij graag met ons samen wil doen, laat de kinderen
en tieners groeien in hun verantwoordelijkheid. Ook mogen zij
ontdekken dat zij juist heel belangrijk zijn bij het doorgeven van de
Blijde Boodschap! Een van de tieners zei: ,,De heart-prep maakt echt
een verschil!™ Hierbij vragen we voor het optreden aan elkaar en aan
God om vergeving, als er iets tussen ons in staat, en mag je persoonlijk
naar diegene toegaan, die je om vergeving wilt vragen. Op die manier
kan Gods genade dieper door ons heen werken. De KEY-dagen in
februari, met als afsluiting een opvoering van ,Sterrennacht", waren in
die zin zeer gezegend. Twee meisjes uit het publiek hebben zich hierna
opgegeven om na de zomer bij KISI KEY mee te doen! Heel bijzonder


http://www.erismeer.org

was in maart de uitleg van Eliza Oudshoorn over de Lijkwade van Turijn. Als verrassing bracht zij de
Replica van Pastoor Jeroen Smit uit Leiden mee. Nu begrepen weer een klein beetje meer hoe groot Jezus’
Liefde voor ons mensen is, dat Hij zijn leven uit Liefde voor ons

gegeven heeft.

Op 7 maart waren we met ruim 50 KISI medewerkers in
Helmond bij elkaar, waaronder ook veel van de oudere
tieners. Er was training in creatieve vaardigheden zoals dans,
koor en theater. Maar ook training in het geven van KISI- —

sessies, coaching van tieners, catering en organisatie.
Daarnaast een heel spoor rond de techniek, decor, draaiboeken en rekwisieten. We groeien in de
verschillende regio’s steeds meer naar zelfstandige teams waarin deze disciplines aanwezig zijn. Dit is een

We hebben uw intenties graag
meegenomen in ons gebed. Hierbij
vragen we jullie graag om te bidden:

Dat Jakob van de ziekte van Pfeiffer mag
herstellen en het schooljaar halen.

Om bescherming en zegen voor ons gezin.

Dat de CD ,Comeback’ vrucht mag dragen
in vele gezinnen.

Voor de gezinnen die mee hebben gedaan
aan het 1¢ communie traject in Helmond,
en de verdere groei, mogelijk in de vorm
van Alpha-cursus, KISI-club, Mothers-
prayers, bijbelstudie groep en de
gebedsgroep.

Heeft u nog intenties? We horen het graag

en bidden mee (ina.ruiter@kisi.nl).

proces van enkele jaren om hierin als team een
goede balans te vinden en er voortdurend in te
groeien. Steeds meer
nemen de oudere tieners
hierin ook een belangrijke
plaats in waar we dankbaar
voor zijn.

Afgelopen maanden hebben
wij technische
problemen gehad met de
automatische incasso’s,
waardoor ongeveer de helft van de incasso’s terug
kwam. Nu deze weer goed werken zouden we graag
met terugwerkende kracht de maanden willen
afschrijven die we gemist hebben. Mocht dit
bezwaarlijk zijn dan graag een kort berichtje naar
harm.ruiter@Kkisi.nl, of telefonisch: 0641-482108.

Waarom niemand terugzwaait en de buren zo aardig zijn...

Ik, Ina, rijd in de auto en zwaai naar een vriendin die langsrijdt, maar merk alweer op dat zij niet terug
zwaait, net als anderen. Raar, denk ik. Maar ineens snap ik waarom: Onze gele bus is sinds 5 weken in de
garage, en ik woon in een buurt vol vrijgevige mensen! Mijn vriendin herkent me niet, omdat ik in
Steffie’s auto zit - en soms in die van Judith, Dilla, André, Rianna of die van Koosje, als het niet die van ons
pap is. Wat zijn we gezegend met ,,...ze hadden de auto’s gemeenschappelijk®, zoals het ongeveer in

Handelingen staat!

Graag wil ik nog vertellen dat de eerste studiedag van ,,Catholic Voices" heel

inspirerend was. En dat ik in februari voor xpand bij een priesterstudententraining mee mocht helpen, wat
echt boeiend was. Gods zegen voor u allen!

r
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