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+ GELE BUS+ AMSTERDAM+KISI INTERNATIONAAL+MALAGA+VRIENDEN+DTS 

ZOMER 2016 EN DE GELE BUS… (Harm) 

De gele KISI bus is beroemd en berucht en aan het begin van de drukke zomer stond deze (weer) 
in de garage. Gelukkig waren er KISI families die hun auto uitleenden waardoor alle kampen 
konden door gaan. Het internaat in Kortemark (B) is voor mij altijd één van de hoogtepunten 
in het jaar. De zusters van Liefde vangen daar kinderen op die uit kwetsbare gezinssituaties 
komen. Het is een heel intense tijd waarin dingen vaak anders lopen dan normaal, maar waar we 
Jezus heel dichtbij ervaren ook als we soms aan onze eigen grenzen komen. Ik denk dat dit een 
plaats zou zijn waar Jezus graag zou komen als hij nu op aarde rond liep. Een voorrecht om met 
de zusters mee te mogen werken in hun missie van liefde voor de kinderen.  

Met een groep van 20 KISI’s zijn we met Chemin Neuf naar de Wereldjongerendagen (WJD) in 
Polen geweest. Het is heerlijk om de kleine KISI’s groot te zien worden en met hun op weg te 
mogen zijn. Ze zijn een geschenk voor ons en ik geniet van de contacten en de keuzes die ze 
maken. Op het einde van de WJD ging Sanne van Pampus (ons nichtje) met de Oostenrijkse KISI 
groep mee voor een tussenjaar als vrijwilliger bij KISI Oostenrijk.  

Met de gele bus vers uit de garage vertrokken we daarna als gezin via vrienden in Augsburg naar 
Bosnië. Die gele bus bleef echter in Augsburg stil staan. God zij dank mochten we een week bij 
onze vrienden blijven en hebben we daar leuke dingen gedaan, zoals samen vallende sterren 
bekijken, een dam bouwen, een bezoek aan de Bayern Arena (moeder en zonen). Met een ANWB 
leenbusje reden we via Ina’s ouders terug naar Nederland, waar we vanuit thuis samen vakantie 
hebben gehouden. Hartelijk dank voor jullie gastvrijheid, familie Hoogeland! We zijn dankbaar 
om vele vrienden zoals jullie te mogen hebben. Gelukkig rijdt de gele bus nu al enkele maanden 
zonder problemen!  

HIJ KOMT! 

Deze woorden kregen voor ons in de laatste weken naast de zo diepe betekenis van de Advent 
een dimensie erbij. We telden de dagen totdat (voor Jezus) Jakob terug zou komen… en ja, hij 
kwam inderdaad! Een beetje magertjes, maar van binnen vol van diepe ervaringen met Jezus 
Christus, en een hoop avonturen, die hij samen met zijn nieuwe „broers en zussen“ in Nieuw-

Zeeland en Nepal beleefd heeft. Wat een vreugde was het om hem op 
Schiphol weer in de armen te sluiten en in zijn lieve en sprankelende 
gezicht te mogen kijken! We voegen zijn reisverslag bij. We zijn enorm 
dankbaar voor uw grote steun die deze geloofservaring voor onze oudste 
mogelijk gemaakt heeft. Hartelijk dank voor uw trouw gebed door de 
jaren heen en voor alle vrijgevigheid!  



FOCUS: GEBED (Harm en Ina) 

Harm: Inhoudelijke focus tijdens de KISI KEY trainingsweek in augustus en tijdens het KISI 
Feest in september was het thema gebed en voorbede. Tijdens de RELaY-conferentie afgelopen 
mei sprak Pete Greig over dit thema en over 24-7 gebed, dus doorgaand gebed. Ik was bemoedigd 
dat hij vertelde over zijn strijd om te bidden, omdat ik mezelf daarin herkende. Tegelijkertijd was ik 
ook geraakt door de passie waarmee hij over gebed deelde. Ik had vaak het 
idee dat 24-7 gebed en gebedshuizen vooral iets zijn voor mensen met een 
speciale gebedsroeping, en dat vond ik fantastisch, maar niet direct iets voor 
mijzelf, naast een actieve dienst naar buiten toe. 
De 24-7 gebeds-beweging kennen we in de Kerk al door de eeuwen heen, 
zoals bij zusters van altijddurende aanbidding, bijvoorbeeld Zr. Columba uit 
Tegelen, die ook één van onze Partners is. Dit intitiatief ook voor leken 
moedigt juist de combinatie aan van intensief gebed en voorbede en andere 
periodes met meer focus op missie (waar voorbede een deel van is). We 
proberen met KISI nu om periodes met meer focus op gebed en 
voorbede af te wisselen met periodes van meer missie en ook tijd om als 
KISI familie samen te zijn. We hebben in het KISI huis een gebedsruimte 
creatief ingericht en in de trainingsweek samen een 48-uurs gebed 
gehouden. Daarbij werden we door trouwe bidsters van rond de 75 
ondersteund. Met name de nachtelijke uren waren bijzonder intens: 
„Ik denk altijd heel veel na en heb veel onrust in me, maar toen 
ik daar in de nacht zat te bidden, toen werd ik van binnen zo 
rustig als ik nog nooit was geweest“, zei een elfjarige jongen.  
Zo hebben we ook tijdens het mooie KISI feest in Nieuwkuijk, waar we bij de 
Focolarebeweging zo warm welkom waren, een 24 uurs-gebed gehad. In oktober waren we 
met KISI KEY een dag in Amsterdam, waar Pater van Ruiten ons begeleidde en we biddend naar 
verschillende plekken zijn gegaan. Daarna hebben we in de Kalverstraat - in hartje Amsterdam! - 
gezongen en de mensen op straat uitgenodigd om in de „Papegaai-(Schuil-)Kerk“ een kaarsje aan te 
steken bij het Allerheiligste en even bij God op adem te komen. Na zo’n dik uur brandden er wel rond 
240 kaarsjes! We zagen mensen uit aller heren landen en alle leeftijden binnenkomen, ook met 
hoofddoek. Voor mij, Ina, was het als „ik stond erbij en keek ernaar“ bij wat God aan het doen was. 
Een vrijwilliger van de parochie stond achter in en zei ontroerd: „Wat gebeurt er nou?“ De KISI’s 
raakten niet uitgepraat over alle ontmoetingen van die dag.  
Persoonlijk is voor mij, Harm, een groeithema voor iedere dag om tijd en ruimte te maken voor gebed 
en voorbede en onderstaande materialen en het hier samen mee bezig helpen me om hier in te 
groeien: het boek „Red moon rising" van Pete Greig, „The prayer course“ (een zesdelige 
videoserie). De mooie film „The War Room“ inspireerde ook onze tieners. 

ENKELE „PARELS“ die de KISI’s deelden na de dag in Amsterdam: 
      „Ik gaf een mevrouw en haar kind een kaarsje. Ze zeiden dat zij niet gelovig waren, maar toch 
gingen ze de kerk in, in de bank zitten, en bidden.“
      „Er was een groep jongens van 17 sigaretten aan het roken. Een aantal zeiden dat ze geen tijd 
voor een kaarsje hadden, anderen wel. Ze hebben wat gediscuteerd en uiteindelijk de sigaretten 
uitgedoofd, zijn naar binnen gegaan en kwamen pas naar een kwartiertje weer buiten!“
      „Een mevrouw vond het fijn dat we voor haar gebeden hadden. Ze werd heel blij en gaf ons 
zelfs een kus…“

de gebedsruimte  en 
een kinder-intentie:



NEDERLAND ZOEKT (Harm) 

Samen met drie andere betrokkenen vanuit KISI 
doen we mee met een tweejarig traject van de 
organisatie „Nederland zoekt“. In dit traject gaat het 
er om te leren hoe je een cultuur van 
„discipelschap“ en leiderschapsontwikkeling in je 
organisatie kunt versterken, zodat je van daar uit 
aan missionaire gemeenschappen kunt bouwen. 
We leren hier veel, als team en ook individueel. Als 
team hebben we vanuit het KISI-bestuur de 
opdracht, om een strategie te ontwikkelen hoe we 
dit bij KISI kunnen toepassen. Een boekentip met 
p rak t i s che handvaten: „Een cu l tuur van 
discipelschap“, geschreven door Mike Breen. 

KISI NAJAAR (Harm en Ina) 
In de herfstvakantie vond een een internationale 
KISI tournee plaats: met KISI NOW uit 
Duitsland, KISI Vlaanderen en KISI KEY uit 
Nederland. Het was heel bijzonder om met ruim 
160 KISI’s musical te spelen, zoals in de mooie 
theaterzaal van het Collegium Augustinianum Gaesdonck (D) in het Duits, in museumpark Orientalis 
in het Nederlands, en in Brussel in de enorme Koekelberg-Basiliek in het Vlaams. Het was knap dat de 
KISI’s de liederen zo enthousiast in een vreemde taal meezongen. Het was wel wat improviseren in 
het KISI-huis, het slapen op („onze“) basisschool, en veelal communiceren met handen en voeten. 
Maar in het mooie zwembad van de Gaesdonck was geen taal nodig! Voor een volgende keer zou het 
voor de persoonlijke contacten beter zijn om met teams uit maar twee landen op tournee te gaan. 
Maar desondanks was deze tijd een grote zegen en blijft de ontmoeting met de internationale 
KISI familie en het samen op missie gaan een bijzondere ervaring voor iedereen.  

GROEI 
De groei van de tieners en jongeren 
is voor ons een grote vreugde. Zowel 
geestelijk als praktisch nemen zij veel 
verantwoordelijkheid op zich om te 
groeien in hun persoonlijkheid en geloof. 
Naast het feit dat er daardoor praktisch 
meer ruimte ontstaat, maakt hun 
voorbeeld om te willen leven als 
leerlingen van Christus ons dankbaar. 

FOLLOW ME! (Harm) 

Dit discipelschaps-vormings-traject van 
acht weekenden is voor het eerst in 
Nederland met 20 jongeren gestart. 
Onder de deelnemers zijn ook een aantal 
„KISI-jongeren“. Hier een citaat van één 
van hen: 

„Ik begin nu ook steeds meer de vruchten 
van Follow Me! in mijn eigen leven te 
ervaren. Waar ik vorig jaar in de drukte van 
het studentenleven Jezus vaak uit het oog 
verloor, lukt het me nu steeds beter om 
mijn ogen op Hem gericht te houden, 
ongeacht de omstandigheden.’  
- Marleen, 19 jaar

Bidt u mee voor deze jongeren en ook voor 
veel jongeren die de komende jaren hierin 
zullen volgen? 

KISI IN DE PAROCHIE
Met de KISI Noord groep hebben we dit najaar ook samen met drie parochies kinder-
musicalweekenden georganiseerd. De reacties van de kinderen en medewerkers uit de parochies in 
Zeist, Soest en Den Haag waren heel enthousiast en de invloed op de parochie is groter als we niet 
alleen een musical opvoeren, maar dit met kinderen en tieners uit de parochie samen doen. De groep 
Noord staat onder de leiding van Ron en Irene steeds steviger in haar schoenen.



 
BOEKVERTALING XPAND (Ina) 
Op dit moment ben ik - tot vreugde van mijn hersenen - bezig met de boekvertaling 
van Paul Donders’ boek „Creatieve Levensplanning 3.0“, de herziene uitgave van de 
eerdere versie, naar het Duits. Binnenkort wordt het in het Nederlands uitgegeven - 
een echte aanrader, boordevol inspiratie, diepgang en concrete handvaten! 

WE WENSEN JULLIE ALLEN ZALIG KERSTMIS EN EEN GEZEGEND NIEUW JAAR TOE!
COLOFON
“Er is meer” is opgericht met als doelstelling de ondersteuning van mensen werkzaam in evangelisatie. 
Deze rechtspersoon heeft ANBI erkenning en giften zijn daarmee belasting aftrekbaar (RSIN-nr. 855835631). 
Deze giften worden overgemaakt naar de VOF Ruiter. Het bestuur van “Er is meer” bestaat uit de volgende 
leden: Dhr. Jeroen Alting von Geusau, Mevr. Sylvia Donders, Dhr. Peter van Hoof en Dhr. Tom 
Koot.
“Er is meer”, Altenahof 32, 5709 LX, Helmond, IBAN: NL34ABNA0515869325, BIC: 
ABNANL2A.
Ons adres: VOF Ruiter, Altenahof 32, 5709 LX Helmond, 06-41482108 

HEEFT U NOG GEBEDSINTENTIES? Geef deze graag door, dan bidden we voor u.  
Bidt u met ons mee? 

- Voor de voorbereidingen voor de KISI tournee met  de Vastenactie langs zo’n  
    30 basisscholen (veertigdagentijd 2017). 
- Voor Jakob om wijsheid en onderscheiding voor zijn keuzes voor de toekomst. 
- Voor een goede balans in het gezin tussen missie en thuis.  

ONS GEZIN: WAT EEN RIJKDOM (Ina) 

Het was bijzonder om te ervaren hoe het is als er één kind uit huis is. Iedereen heeft een ander 
plekje. We hebben het gemis van Jakob samen gedeeld en ook de nieuwe dynamiek met z’n zessen 
ontdekt, die ook wel wat heeft. Nu genieten we van het feit dat we - voor een kostbaar tijdje-  
allemaal samen mogen zijn. Rond Sinterklaas hebben we de Speelkamer tot muziekkamer 
gemaakt, want „de Sint“ bracht, dankzij Marktplaats, een drumstel voor Tim (8)! Hij wilde de 
uitdaging aan om te oefenen en moeite te doen voor iets, en daar geniet hij nu echt van! En wij 
ook (zelfs de buren!). Voor mij is dit een gebedsverhoring, want ik weet wat voor een mooi ventiel 
de muziek kan zijn. Marie, net 7, geniet van haar Cello-lessen en pikt het snel op. In de zomer 
mocht ik met Lisa voor haar 122 verjaardag naar Rome: zo graag wilde zij door de Heilige Deur 
van de Sint Pieter. Heerlijk om samen ijsje en pizza te eten, te bidden, de Paus te zien en bij de 
Zusters Benedictinessen welkom te zijn! Op de Ukulele van de Sint kan zij nu al haar favoriete 
nummer „You lead“ begeleiden. David (nu 15) verbaast ons steeds mijn zijn soepelheid waarmee 
hij „effekes“ aan de piano pingelt of mooie ritmes drumt, zomaar… Wat zag hij er knap uit toen hij 
in zijn eerste echte pak naar de gala van school ging! Jakob verrast ons met zijn wijze woorden, 
met dienstbaarheid, zelfverantwoordelijkheid en radicaal en diep vertrouwen in God. Harm en ik 
konden in november Jan-Piet en Heddy in Malaga bezoeken, die een voorbeeld zijn voor ons, en 
hebben daar van de vriendschap met hen, van hun wijze huwelijkstips en de tijd als echtpaar 
samen genoten. Onder de leiding van Zr. Ruth (Chemin Neuf) vormen we met twee andere 
echtparen sinds oktober een maandelijkse „Kom en zie“ - fraterniteit, om de gemeenschap beter 
te leren kennen. De ignatiaanse spiritualiteit ervaren we als een verrijking van het geloofsleven. 


