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GROTE CADEAU’s: VORMSEL EN EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Op 24 januari, tijdens een KISI KEY-weekend, mocht Lisa door de handoplegging 
van Priester Filip, die dit jaar Vormheer in onze parochie was, samen met enkele 
andere KISI’s het Sacrament van het Vormsel ontvangen. Zij heeft zich er zo op 
verheugd! LISA: „Ik ben heel blij dat ik God in de persoon van de Heilige Geest 
nog eens extra mocht ervaren, Hij heeft mijn leven veranderd!“ 

In juni heeft zij trouwens 30 cm van haar haar aan een stichting gedoneerd die 
pruiken voor zieke kinderen maken. Een hele stap, die haar wel 
veel vreugde gaf (zie foto). 

Op Tweede Paasdag, 17 april, mocht Marie haar Eerste Heilige 
Communie ontvangen. Dat was weer een groot feest! Dankbaar kijken we terug 
op deze dag.  

MARIE schrijft: „ik vond koel dat Jezus in mijn hart kwam en dat ik Jezus mocht 
ontvangen.“

MET MACHT EN MILDHEID

De laatste maanden valt ons het werk van de Heer met „macht en mildheid“ op, zoals Paus 
Johannes Paulus II het in een audiëntie verwoordde. Met macht, omdat het lijkt alsof Hij ineens 
heel wat gebeden uit de laatste jaren verhoort en in een korte tijd vele mensenharten diep raakt 
(zoals die van de „KingsMen“). Met mildheid, omdat de manier waarop Hij te werk gaat, zo enorm 
zorgvuldig „liefdes-maatwerk“ is zoals alleen de Hemelse Vader het kan: Dat er ineens 
mogelijkheden tot diepe gesprekken komen, die de weg van verzoening openen. Dat we zien hoe 
waardevol het is om je kwetsbaar op te stellen en ook eerlijk aan te geven waar je grenzen liggen. 
Het lijkt een beetje op het plaatje dat C.S. Lewis in het Narnia-boek over „Het land achter de 
kleerkast“ schetst: Dat er in het land waarin alles bevroren is, waar het alleen maar winter is maar 
het nooit kerstmis wordt, ineens de lentevogels te horen zijn en je het smeltwater onder het ijs 
hoort… omdat Aslan, de Heer over het land, terugkerende is.  

Al lijkt er heel wat koude in ons land en kerk mogen we toch zien dat God nieuwe dingen doet. 
Dat maakt ons stil en brengt ons naar dankbare aanbidding van de Heer van Zijn Kerk en het land 
waarin wij wonen.  
Bijgevoegd vindt u het KISI-jaarverslag van 2016 met foto’s en cijfers - veel leesplezier. 
We wensen u een gezegende zomer met tijd van ontmoeting met God, met vrienden en ook om 
van het leven te genieten!



VASTENACTIE - TOURNEE (Harm)

De Bisschoppelijke Vastenactie heeft samen met KISI tijdens de Veertigdagentijd een tournee op 
basisscholen georganiseerd. Hiervoor hebben Bas & Cissy Suijkerbuijk de eerste Nederlandse 
KISI mini-musical „Wie is mijn naaste?“ geschreven met als basis het bijbelverhaal van de 
Barmhartige Samaritaan. Met deze musical zijn we naar 34 basisscholen gegaan waar naar 
schatting zo’n 6500 kinderen de musical hebben gezien.  Een team van 25 personen uit de regio 
Noord die in het midden en zuiden van het land een week op tournee op 9 scholen zijn geweest, 
en twee teams van ieder zo’n 25 personen van KISI KEY die een week op tournee zijn geweest in 
de regio Noord op 18 scholen. Daarna zijn we nog een week met een klein team van 6 personen 
onderweg geweest om musical workshops te geven op 8 scholen. Daarbij hebben we met groep 8 
de musical in eenvoudige vorm aangeleerd en met hen voor de rest van de school opgevoerd. De 
reacties van leraren en leerlingen waren heel positief. Hieronder een paar quotes uit ons 
gastenboek:  

- Martine (lerares BS Antonius Buggenum): Wauw! Wat een fantastische voorstelling! Super 
enthousiast en een mooi verhaal! De dans en zang zijn erg fijn om naar te kijken en luisteren. 

- Juf Nurcan (Alfons Ariens BS Harderwijk): Een inspirerende voorstelling. De kinderen hier 
kunnen er veel van leren en krijgen hopelijk meer begrip voor hun medemens! 

- Meester Joran (BS De Brummelbos Erica): Met veel plezier genoten van het optreden. Jullie 
hebben laten zien waar het werkelijk om gaat. 

- Juf Laura (BS de Walvis Den Haag): Wat een leuke en inspirerende voorstelling! Spreekt de 
kinderen enorm aan. Mochten jullie nog meer leuke uitwerkingen hebben van verhalen uit de bijbel 
horen we het graag. 

Eenheid  - „Mission: 1“  (Ina) 
Het KISI jaarthema van dit jaar is „Mission 1“, gebaseerd op het gebed van 
Christus in Johannes 17,21: „Laat hen allen één zijn, Vader, zoals Ik in U ben en 
U in Mij bent, opdat de wereld geloven dat U mij geeft gezonden.“ Tijdens de 
gebedsweek voor de eenheid van de christenen (15-21 januari) hebben hier in 
Helmond, in de kapel aan de Prins Karelstraat (aanbidding) en in de Jozekfkerk 
(Hl. Mis en getijdengebed), naar schatting zo’n 80 mensen van alle leeftijden, verschillende 
culturen, talen en gebedsstijlen hiervoor gebeden.  Dat was heel bijzonder om  mee te maken. Ook 
tijdens de Pinksternoveen kwamen vele parochianen om in de kapel te bidden om de komst van de 
Heilige Geest.  

Het thema „eenheid“ hebben we tot nu toe met de KISI’s uit andere aspecten bekeken: eenheid met 
jezelf, met de ander, met God. Zo heeft bijvoorbeeld Romkje Fountain, die jarenlang Corrie ten 
Boom op haar reizen heeft mogen begeleiden, tijdens de KISI DAYS in mei over „verzoening“ 
gesproken, wat bij de kinderen en tieners een diepe indruk achterliet. Ook Zr. Iuxta van de „Blauwe 
Zusters“ wist hen te boeien met haar heldere en frisse uitleg over wat de menswording van Jezus 
eigenlijk allemaal betekent - en hoe krachtig ook onze moeilijkheden kunnen worden wanneer we 
deze met Christus dragen: „Ons lijden krijgt dan dezelfde kracht als die van het kruis van Jezus…“  
De rijen bij het biechten waren weer lang, net als bij de gebedsteams.  

Tijdens het KISI FEST (30 sept.-1 okt. in Tilburg, www.kisi.nl) zullen we verder op het thema  
„Mission 1“ ingaan. Wilde u altijd al een kijkje komen nemen bij KISI? Dan is dit de ideale 
mogelijkheid! Een team van jonge medewerkers onder de leiding van Harm is al druk bezig 
met alle voorbereidingen. U bent van harte welkom! Net als uw gebed, natuurlijk. 



Het was een nieuwe uitdaging om het 
decor en de techniek snel op en af te 
bouwen en iedereen had daarin een taak 
zodat we in een half uur klaar stonden om 
te spelen. De duizenden kilometers in de 
auto waren fijn voor diepe gesprekken, 
moppen tappen, gebed en bijbel lezen. 
Het waren vermoeiende intensieve weken, 
maar we kijken er enthousiast en 
dankbaar op terug.                  

 xpand (Ina) 
Dit voorjaar kwamen er enkele coachingsopdrachten en 
workshops op mijn pad die ik graag heb uitgevoerd, 
bijvoorbeeld de DISC-workshop op een cursusdag van 
„Samen Beval len“ , o f de cursus „Creat ieve 
Levensplanning 3.0“. Dit waren intensieve, mooie 
trajecten, waarbij ik weer wat vlieguren heb kunnen 

maken en nieuwe inzichten heb gewonnen. Het 
nieuw uitgegeven boek van Paul Donders 
„Creatieve Levensplanning 3.0“ is trouwens een 
echte aanrader: vol levenswijsheid, inspirerend, 
concreet, laat je nieuwe mogelijkheden 
ontdekken! Een ideaal verjaardagscadeau.  

VLAANDEREN (Harm)

In de Vlaamse Paasvakantie was er kamp in Ninove 
(B) met 71 kinderen/tieners en een uitstekend team. 
Na de twee musical-opvoeringen voor 400 personen 
was er een nacht van gebed met de tieners. 
Verzoening en de biecht brachten een intense 
innerlijke vreugde die op zijn Vlaams gezegd ‘zalig’ is 
en ‘deugd’ deed. De eenheid in verscheidenheid in het 
Vlaamse team en de inzet en openheid naar elkaar 
toe waren heel bijzonder om mee te maken.

M E E - D O E - M U S I C A L S 
(Harm)
Het afgelopen jaar zijn we steeds 
vaker met „musical-mee-doe-
concepten“ in parochies geweest, 
zoals voor 35 communicanten van 
de Sint Odolfus-Parochie in Oirschot 
of met twee kinderkoren uit 
Denekamp, samen met KISI 
Noord. De impact gaat dieper en 
ook nemen kinderen en ouders 
makkelijker een vervolgstap naar 
verdere activiteiten. 

LEIDING OVERGEDRAGEN (Harm)

Vanaf deze zomer hebben we de leiding van KISI 
Noord /KISI NOW officieel aan Ron en Irene 
Hogedoorn overgedragen. Samen met de 
medewerkers van KISI Twente en enkele anderen 
vormen zij een goed team dat al meerdere jaren 
voor heel wat kinderen tot zegen is en bijvoorbeeld 
net in Drachten een mee-doe-musicalproject heeft 
doorgevoerd. Veel zegen, Ron en Irene, samen met 
het hele team!

GRAAG UW GEBED… (Harm en Ina) 
… voor onze missie, maar vooral om 
wijsheid bij de opvoeding van onze vijf 
kanjers. Het afgelopen half jaar waren 
David en Jakob niet meer in de KISI KEY- 
groep actief, wat betekent dat het wat 
puzzelen was met de juiste verdeling van 
onze prioriteiten en tijd. Alle vijf kunnen zij 
relatief makkelijk leren, waardoor zij  
steeds tegen het probleem aanlopen dat 
zij voor niets echt moeite hoeven te doen. 
Voor ons betekent dit om steeds weer 
naar mogelijkheden te zoeken waardoor 
zij ook de „kick“ ervaren van „iets bereiken 
wat moeite heeft gekost“, bijvoorbeeld het 
ene muziekstukje op de cello of piano of 
de tekening die dan niet verscheurd hoeft 
te worden. Wilt u bidden dat wij hen goed 
mogen helpen groeien in karakter en 
geloof? Dank u wel!



UIT HET NEST … (Harm en Ina)
Na de zomer is het zover: de eerste gaat uit huis, onze oudste, Jakob (17). Na een tussenjaar in 
Nieuw-Zeeland en hier thuis, gaat hij vanaf september aan de Christelijke Hogeschool in Ede 
„Communicatie“ studeren - een ideale studie voor iemand die zelfs aan Eskimo’s nog koelkasten 
zou weten te verkopen. Deze opleiding staat in Nederland hoog aangeschreven, ook om haar 
professionele stageplekken en de goede begeleiding. Jakob heeft er veel zin in! Hij gaat ook 
meewerken bij het nieuwe seizoen „Follow Me“, waar hij veel kan leren en ook doorgeven van wat 
hij tijdens de DTS in Nieuw-Zeeland geleerd heeft. 
Voor ons als gezin zou het wel wennen, „rouwen“ en opnieuw opstarten zijn, ook al zullen we het 
met z’n zessen nog steeds gezellig hebben. Toen Jakob zo’n 9 jaar oud was, vroeg hij mij een 
keertje: „Mama, vind je het erg dat we eigenlijk niet vooral jouw kinderen zijn, maar Gods 
kinderen?“ Waarop ik even met de oren wapperde en zei: „Eigenlijk niet, want God kan veel beter 
voor jullie zorgen dan ik. Maar we zijn wel heel trots dat we je papa en mama mogen zijn.“ Ja, dat 
zijn we nog steeds!

KingsMen: LEVEN VERANDEREND (Harm)
In april en mei ben ik met twee King’sMen-bergtochten mee geweest die mij leven hebben 
veranderd. Als voorbereiding op deze tochten kregen we de opdracht om de boeken ‘De kracht van 
kwetsbaarheid’ en ‘To be a man’ te lezen, die ik zeer kan aanraden. Eenmaal op de berg ontdekte ik 
flinke blinde vlekken bij mezelf. Dit begon bij een kruisweg waar ineens heel veel pijn en boosheid 
met veel emotie naar buiten kwam wat mij totaal verraste.  
Tijdens de verdere dagen kwam ik dichter bij de bron en ontdekte ik dat ik vanaf mijn zesde de 
buitenwereld vaak als onveilig waarnam omdat ik nooit wist hoe mensen zouden reageren op ons 
als christelijk gezin dat in een christelijke leefgemeenschap woonde. De pijn en woede van uitsluiting 
en er niet bij horen vertaalde ik onbewust in een reactie van vechten en ‘ik zal ze laten zien dat 
christenen geen watjes zijn’.  
Op zich heeft deze eigenschap van vechten voor een goed doel vele positieve, maar bij mij ook een 
aantal destructieve kanten, zoals mijn eigen pijn niet meer bewust waarnemen en de afkorting 
nemen naar de directe strijd, altijd voor iedereen alles te willen zijn als de sterke man, of pijn en 
gevoelens niet delen waardoor ik er teveel alleen in ga staan. Het grootste thema voor mij is leren 
mijn kwetsbaarheid te delen en mijn eigen gebrokenheid durven omarmen en zo ook meer te 
kunnen delen met anderen en met name met Ina. Voor ons samen is mijn groeiproces in 
kwetsbaarheid ook een nieuwe fase in ons huwelijk waarin ik leer dieper te delen waardoor we 
nieuwe dimensies in onze relatie ontdekken. Dat doet goed. Ik kan niet ten diepste naast anderen 
staan in hun gebrokenheid en pijn als ik mijn eigen pijn en gebrokenheid niet kan omarmen. Ik merk 
dat ook het delen vanuit een dieper niveau in verschillende gesprekken veel diepgaandere 
verbindingen geeft waar ik zelf vaak verbaasd over ben en dankbaar naar sta te kijken. Het voelt 
onwennig, het is nog een stevige leerweg maar het doet veel goed. Ik heb de laatste tijd veel 
vrienden uitgenodigd om mee te gaan met KingsMen omdat ik merk dat het voor ieder van de 
mannen die mee was op hun manier een enorme positieve invloed heeft (www.kingsmen.nl). 

COLOFON
“Er is meer” is opgericht met als doelstelling de ondersteuning van mensen werkzaam in 
evangelisatie. Deze rechtspersoon heeft ANBI erkenning en giften zijn daarmee belasting 
aftrekbaar (RSIN-nr. 855835631). Deze giften worden overgemaakt naar de VOF Ruiter. Het bestuur 
van “Er is meer” bestaat uit de volgende leden: Dhr. Jeroen Alting von Geusau, Mevr. Sylvia 
Donders, en Dhr. Tom Koot.
“Er is meer”, Altenahof 32, 5709 LX, Helmond, IBAN: NL34ABNA0515869325, BIC: 
ABNANL2A.
Ons adres: VOF Ruiter, Altenahof 32, 5709 LX Helmond, 06-41482108 ina.ruiter@kisi.nl.
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