
 

KISI-HUIS: OM HET MET ZR. BASILEA SCHLINK TE ZEGGEN 
Al eerder vertelden wij dat we actief aan het zoeken zijn naar een nieuw KISI-huis. In het 
afgelopen jaar hebben we gesprekken gehad met de Carolus-Zusters in Den Bosch omdat zij 
weg zijn gegaan uit hun klooster. Dit klooster leek ideaal voor ons, ruimte voor 80 personen voor 
overnachting, kapel, oefenruimtes, eetzaal en keuken, kantoorruimtes voor opslag, 
appartementen voor drie gezinnen om er te wonen, mogelijkheid voor jongeren om er te wonen, 
een geluidsstudio, een paar honderd meter vanaf station Den Bosch Oost. Koop was voor ons 
financieel niet haalbaar en in tweede instantie leek zich een nieuwe mogelijkheid voor te doen in 
de vorm dat een stichting het klooster kocht en voor KISI ter beschikking zou stellen. Dit leek 
lange tijd een haalbaar scenario en hier hebben we met elkaar veel tijd, dromen en passie in 
gestoken. Planningen qua gebruik en verbouwingen, een aantal trekkende gezinnen waaronder 
wijzelf die bereid waren daar heen te verhuizen, financiering voor de verbouwingen en 
brandveiligheid, overleg over een bruikleenovereenkomst voor de komende 15 jaar. Alles leek 
binnen handbereik maar in de laatste etappe kwam er een extra pakket verduurzaming-
maatregelen voor het pand op tafel die voor KISI niet haalbaar waren. Het was een grote 
teleurstelling dat dit pand dat ideaal leek voor ons niet doorging. In deze dagen ontving ik, Harm, 
van iemand de tekst van Moeder Basilea Schlink: „Jezus ik begrijp U niet, maar toch vertrouw 
ik op U“. Dit in combinatie met de bijbeltekst uit Romeinen 8, 28 dat „God alles ten goede 
gebruikt voor hen die in Hem geloven“ helpt in het proces van loslaten en nieuw luisteren en 
zoeken naar Gods weg hierin. Graag uw gebed voor alle betrokkenen, dat we mogen groeien in 
dieper vertrouwen. En dat Zijn wil geschiede. Hij weet wat het beste is. Misschien heeft de Vader 
nog heel andere plannen…
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Beste partner in de evangelisatie, 
Marie (net jarig geweest) vroeg gisteren: „Waarom vieren we eigenlijk met Kerstmis niet 
de verjaardag van Jezus maar Zijn geboorte?“ Ja, wat is het bijzonder dat we ons niet 
voorbereiden op alleen een jaarlijks feest, maar dat Gods Zoon zelf werkelijk opnieuw in 
ons en onder ons geboren, ja, mens wil worden! Hoe groot moet Zijn liefde zijn dat Hij de 
heerlijke hemel verlaat, en zichzelf geeft in gemis, armoede, afhankelijkheid, kou, zonde… 
„Da’s zund“ zou de Brabander zeggen. Maar niet voor God.  
We wensen u een gezegende adventstijd toe, wachtend en wakend. Vol verwachting van hoe 
de Vader zich aan u wil openbaren. Één ding is zeker: We hebben geen idee hoe barmhartig en 
liefdevol Hij werkelijk is, de Koning van de machten en krachten… 
Laten we de poorten van ons hart wagenwijd openen voor Jezus, de Christus, alive and 
kicking: Zalig Kerstmis en op naar een gezegend jaar met Hem. 
Hartelijk dank voor al uw steun het afgelopen jaar!                          Harm en Ina en kinderen 



KEY-GROEP 
In de zomer zijn we voor twaalf trainingsdagen 
in het KISI-huis in Oostenrijk geweest. Met een 
grote KISI KEY-groep van ruim 75 personen 
hebben we dit jaar de familiemusical Ruth als 
creatieve focus. Dit is een grote productie die in 
theaters gespeeld kan worden en vraagt van 
ons een groei in zang, theater, dans, techniek 
en PR. In de zomer hebben we met hulp van 
een professioneel regisseur Franz Braun uit 
Zuid-Tirol een intensieve start gemaakt. Franz is 
iemand met enorme energie in zijn lijf, 67 jaar, 
die met zijn Italiaans temperament twaalf uur per dag intensief met ons repeteerde. Daarnaast hadden we 
een dansdocente van de Oostenrijkse KISI - groep Magdalena Kritzinger die iedereen goed aan het 
zweten krijgt … en dat bij de hitte van afgelopen zomer. Daar kwamen de duiken in de koele Traunsee 
goed van pas! Birgit Minichmayr die de musical geschreven heeft vertelde ons op haar rustige, creatieve 
manier over de achtergronden van het bijbelverhaal Ruth. In de hogedrukpan van oefenen, nieuwe groep 

met nieuwe taken en rollen was de dagelijkse ochtendmis een rust om vanuit 
te starten. Bij de gebedsavond halverwege was er veel emotie, diepe 
gesprekken en intens gebed. Hier konden we met God alles wat die week 
losgekomen was in het oefenen en in het groepsproces een plaats geven. In 
de prachtige omgeving van het KISI-huis in Oostenrijk hebben we heerlijk in 
de bergen kunnen wandelen, buitenspelen en van het kampvuur genieten. We 
zijn heel dankbaar met deze KEY-groep dit jaar op weg te zijn en samen 
nieuwe dingen te leren. 

Tijdens deze trainingsdagen heeft onze Tim van 11 jaar samen met oma op ons nieuwe gezinslid, de hond 
Thea, gepast. Hij wilde deze uitdaging graag aangaan en heeft dit heel knap gedaan. Hij heeft ervaren hoe 
het is om de balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid te zoeken. Dankzij de steun van lieve familie en 
vrienden kwam hij er goed doorheen en rijper uit.

In september waren we bezig met ons jaarthema „Hineni = hier ben ik (Hebreeuws)“. Is ons antwoord 
„Hineni – Ik-wee-nie“? Of net als Abraham, Samuel, Jesaja, Maria: „Hier ben ik“. Ieder schreef een 
getuigenis op van een moment waar hij of zij „Hineni“ had gezegd. Na het delen van die getuigenissen was 
ik helemaal opgebouwd en het was een moment van dankbaarheid om zo terug te horen wat de vruchten 
in de levens van de KEYs zijn. Het bemoedigde mij, Harm, ook in mijn eigen roeping om deze weg met 
elkaar te gaan. Het maakt ons dankbaar dat we zien hoe vele (oud) KISI’s hun levensroeping actief 
vormgeven waarbij enkelen de afgelopen periode ook de keuze hebben gemaakt voor religieus leven.

KORT KISI NIEUWS (Harm) 
Ik ben heel dankbaar dat Chiara van Voorst zich dit jaar inzet voor KISI. Dit is een enorm geschenk uit de 
hemel dat zij hier op kantoor is en zoveel dingen met vele frisse ideeën mee oppakt. Bijzonder is ook dat 
zij bereid is hierin van giften te leven waardoor dit mogelijk is. Zij heeft afgelopen jaren theologie en 
psychologie gestudeerd en zij kan goed lesgeven voor jong en oud.

Anna Lang, al lang een Oostenrijkse KISI, is als jaarvrijwilligster in Nederland en we hebben een heerlijke 
talenmix op kantoor van Duits, Engels en Nederlands. Zij kan al aardig goed Nederlands en maakt goed 
contact met haar gastfamilie Klarenbeek. Af en toe is zij voor activiteiten in Oostenrijk, waar zij bijvoorbeeld 
nieuwe dingen leert over grafisch design, die zij dan hier bij ons in praktijk kan brengen.



In september was het KISI FEEST dat met veel inzet door een jong team voorbereid was. Hierbij was ik 
slechts coachend bij betrokken. Een prachtig feest met vele mooie momenten waarbij voor mij de 
persoonlijke geloofs-getuigenissen een highlight waren. 

In oktober was de CD-opname voor ‘The best of Ruth’ met pittig gecomponeerde meerstemmige 
liederen. Daarna twee herfstkampen met een kleine scholentournee in Nederland en een kamp in 
Vlaanderen met de musical ‘De barmhartige Vader’. We hadden erg veel plezier met spontane flashmobs 
op verschillende pleinen in Brussel. Het is mooi wat er ook in Vlaanderen allemaal groeit, zoals 
bijvoorbeeld, in het bijzonder de jonge medewerkersgroep waar het Vlaamse team vijf extra weekenden 
samen mee op weg is.

XPAND (Ina) 
Ik ben dankbaar dat ik deel mag uitmaken van het xpand-team. Afgelopen jaar heb ik twee trainingen 
mogen geven met vormingsverantwoordelijken van Nederlandse Religieuzen. Het was mooi om te zien hoe 
zij bemoedigd werden om zich door God te laten vernieuwen en er weer helemaal voor te gaan. Hier 
kwamen twee opdrachten voor trainingsdagen met novicen en internationale ontmoetingsdagen voor 
volgend jaar voort. „Kun je ons helpen om weer te zien dat het niet tevergeefs is dat wij hier zijn?“ vroeg 
een zuster uit Azië. Heel graag, samen met God!

FAMILIE-NIEUWS 
Vervuld van mooie belevenissen kwamen onze drie oudsten deze zomer terug van hun outreaches. Jakob 
(19) en David (net 18) waren dankzij extra giften met een team van acht vrienden voor vijf weken bij 
„Jeugd met een Opdracht“ in Brazilië. Zij hadden diensten in de kindercrèche, met de kinderen bij de 
voetbal, bij klusjes en kregen ook vrije tijd om Rio de Janeiro te ontdekken. 
Lisa (15) mocht met enkele Nederlandse KISI’s in het kader van het door de EU gesponsorde volunteers-
programma EVS aan een uitwisseling met jongeren uit Israël, Oostenrijk, Duitsland en Nederland 
deelnemen. „Ik heb ervaren dat Jezus ons juist in de verschillen van cultuur iedere dag in het mysterie van 
de eucharistie meer één heeft gemaakt.“ Volgende zomer gaan zij naar Israël, voor deel twee van de 
uitwisseling.
Het is bijzonder om te zien hoe deze internationale ontmoetingen hun levens verreiken. Je leert van het 
leven zelf en krijgt een bredere horizon. We zijn dankbaar dat zij deze kansen kregen.

David: „Wat mij tijdens de reis heel erg geraakt heeft is de zichtbare impact van Jocum (JmeO) Borel. We 
hebben daar in een base van Jeugd Met Een Opdracht (JmeO), midden in de favela in Rio, meegeleefd en 
geholpen met verschillende projecten. Al snel voelde ik me thuis door de warme ontvangst, de vriendelijke 
cultuur en door het getuigenis dat de favela eigenlijk is. Ik ben heel blij dat ik zoveel heb mogen leren en 
zoveel gave mensen heb mogen leren kennen.
Zo was er bijvoorbeeld elke donderdagavond een dienst voor (ex-)verslaafden, waarin er werd gebeden, 
gedeeld en gezongen. Er werden getuigenissen gegeven waarvan de tranen je echt in de ogen vloeiden. 
Het was zo bemoedigend om te horen hoe zij allemaal hun verslavingen hebben verslagen door met God 
te leven.“



Tim (11) heeft in de herfstvakantie een grote stap gemaakt en is van begin groep 8 
overgestapt naar de eerste klas van het gymnasium, omdat hij steeds meer achteruit 
ging qua motivatie, energie en zelfbeeld. Hij voelt zich al best thuis op de nieuwe 
school en is goed aan de slag om alles bij te werken. Verschillende gezinsleden 
kunnen met hem hun eigen kennis weer ophalen: Harm wiskunde, Ina Latijn en Frans, 
David en Lisa zijn van vele markten thuis. Hij kan met Ruben, een vriend uit de buurt, 
samen naar school fietsen. We zijn trots op hem dat hij zo dapper is en ervoor gaat. 
Het was geen makkelijke, maar de juiste stap. Thuis wordt hij elke keer door Thea 
vrolijk kwispelend begroet. Zij zijn dikke mik.

Marie is net tien jaar geworden. Ja ja, de kinderen worden groot! Zij mist haar nichtje 
Grace die naar Zoetermeer is verhuisd. Gelukkig kunnen ze elkaar opbellen en elkaar regelmatig bij KISI of 
familiefeesten zien. Tegelijkertijd is zij zo blij dat Mirjam om de hoek woont met wie zij ook zo graag tijd 
doorbrengt. Zij vindt de onderlinge sfeer op school lastig en is blij dat de juffen Romy en Silvia haar 
begrijpen. Marie geniet van de zaalhockey-trainingen en is graag bezig met handletteren. Wat gaan er toch 
veel gedachten om in haar hoofd… „Mama, ze praten op het Sinterklaasjournaal al zo alsof hij niet bestaat. 
Dat is toch niet leuk voor de kinderen?“

Ik, Ina, kwakkel na dit jaar nog steeds met vermoeidheid en probeer daarin een gezonde balans te vinden. 
Het hele onderscheidingstraject als gezin rondom het proces van wel of niet naar Den Bosch te verhuizen, 
ook met andere KISI-huis-opties hiervoor, heeft veel kracht gekost. Tegelijkertijd helpt dit alles om steeds 
meer vanuit het vertrouwen op Christus te leven. Hij heeft steeds voorzien, doet het nog en zal het blijven 
doen. Ik ben dankbaar voor ons Nazarethjaar bij Chemin Neuf en de stille retraite in prachtig Zwitserland. 
Ook ben ik dankbaar dat onze vriendin Annemarie in haar ziekte zo op God vertrouwt en toch weer wat op 
is geknapt en thuis kan wonen.

Onderhoud: Het dak van de garage moest deze herfst vernieuwd worden, want het lekte als een gieter. 
Daarnaast heeft Harm de kozijnen aan de achterkant van het huis geschilderd en moest de nodige 
keukenapparatuur vervangen worden (kookplaat, afwasmachine, koelkast). Extra steun is welkom.

In oktober was de familie Bretz uit Duitsland enkele dagen op bezoek. Met hen 
hebben we jarenlang samen gewerkt rondom de opbouw van het 
jongerencentrum in Helmond, van discipelschap-trainingsscholen, missiereizen 
en Wereldjongerendagen. Thomas werkt voor het bisdom Fulda voor 
evangelisatie waar vele vruchten uit voortkomen. Heerlijk om met elkaar te 
delen over vreugde en strijd en de vriendschap te delen.

COLOFON  

Voor de ondersteuning van Harm & Ina Ruiter is een kerkelijk rechtspersoon onder de naam “Er 
is meer” opgericht, met als doelstelling de ondersteuning van mensen werkzaam in evangelisatie. 
Deze rechtspersoon heeft ANBI erkenning en giften zijn daarmee belasting aftrekbaar (RSIN-nr. 
851331737). Deze giften worden volledig overgemaakt naar onze VOF Ruiter. Het bestuur van 
“Er is meer” bestaat uit de volgende leden: Dhr. Jeroen Alting von Geusau, Dhr. Richard Canters, 
Mevr. Sylvia Donders, Dhr.Tom Koot. 

“Er is meer”, Altenahof 32, 5709 LX, Helmond, IBAN: NL34ABNA0515869325, BIC: ABNANL2A  
Ons adres: VOF Ruiter, Altenahof 32, 5709 LX Helmond, 06-41482108, ina.ruiter@kisi.nl.

Hartelijk dank voor uw gebed en steun! Het is ons een eer om op 
deze manier met jullie samen te mogen werken.  

Zalig Kerstmis en gezegend Nieuwjaar!
Deze kaart heeft Tim 

op de nieuwe school gemaakt
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