De dag nadert dat ik, Ina, precies 25 jaar in Nederland ben, dus vanaf dat moment langer hier
woon dan in mijn ,Heimat®". Sinds februari heb ik de dubbele nationaliteit, met als één van de
reden: U bent in Nederland opgegroeid®. Zo had ik daar nog niet over nagedacht. Wel herinner
ik me het moment dat op de kist van Prins Claus de Nederlandse vlag gedrapeerd was en ik bij
mezelf toen dacht: dit wil ik als voorbeeld nemen. Daar waar ik ben, en ja, graag hier bij jullie,
mezelf geven. Zoals ieder van jullie dat ook doet, op zijn of haar plek!

Dankbaar heb ik mijn 50e en Harm en ik alvast onze Zilveren Bruiloft (eind augustus) gevierd,
waarbij we lekker in het zonnetje gezet werden, door lieve gasten en Gods mooie weer. Nu zijn
we benieuwd naar wat nog voor ons ligt. Maar eerst even op adem komen deze zomer - dat
wensen we u, jou, ook toe. Even minder moeten, en ook lekker zitten aan Zijn voeten.

Dank jullie wel voor alle steun ook het afgelopen half jaar weer! Veel leesplezier met deze uitgave.

Op 21 april is de naam van KISI Nederland veranderd in KOEMI en zijn we in Nederland volledig
zelfstandig geworden. We blijven internationaal met KISI in het netwerk ‘God’s singing kids’
verbonden. We zijn dankbaar dat de internationale vriendschappen zo goed zijn dat we met elkaar
de intensieve gesprekken konden voeren die tot een goede nicuwe vorm hebben geleid waarmee we
naar de toekomst samen verder kunnen bouwen. In het nieuwe ‘God’s singing kids-Netwerk blijven
de missie en waarden hetzelfde, waarbij wij in Nederland in de uitwerking ervan nu onze eigen
accenten kunnen zetten.

KOEMI is Aramees en betekent: ‘sta op!” Het woord komt in de Bijbel

verschillende keren voor. Het meest bekend is het verhaal van Jezus die de dochter

van Jairus uit de dood opwekt. In dit verhaal zegt Jezus tegen haar: Talita, koemi!

- ‘Meisje, sta op!” (Marcus 5, 41). De oproep ‘sta op’ is ook te vinden bij de profeet
Jesaja, hoofdstuk 60,1: ‘Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de
Heer. Zo vormt KOEMI een woord van aanmoediging en uitnodiging om op staan en tot leven te
komen als kind van God.

Praktisch gezien betekent dit dat we bezig zijn met een nieuwe huisstijl, kleding en hebbedingetjes.
Uiteraard mag iedereen buiten optredens om ook nog de KISI-Kleding blijven dragen, want het is
natuurlijk nogal wat om ineens KOEMI te worden... Maar er is ook veel vreugde rondom deze
stap, zoals bijvoorbeeld een paar KEY-jongens grapten: Nou, dan zijn we nu een KOEMI-unity’!



In het voorjaar hebben we met de KEY-groep de nieuwe
EMMAUS-musical van Cissy Suijkerbuijk ingestudeerd.
Het ontwikkelen van een nieuwe musical is altijd een groot
project. Ina heeft veel met de Italiaanse regisseur Franz
Braun opgetrokken die geholpen heeft met de enscenering en
met Loreen Fajgel uit Duitsland die de choreografie en
dansen heeft gemaakt. We zijn heel dankbaar voor deze musical die het heilsplan van God 7o helder
en creatief zichtbaar maakt, als een rode draad door de Bijbel heen. Onze indruk uit de eerste vijf
opvoeringen is dat het goed overkomt en een vrij breed publiek helpt om Gods heilsplan door de
bijbel heen beter te verstaan en daar op in te gaan. De verwachting is dat we deze musical nog vaak
zullen spelen is.

Het touren met deze musical is vrij intensief omdat we vele podiumstukken mee moeten nemen.
Hier maakt zich merkbaar dat ik, Harm, boven de 50 ben en na iedere opvoering spierpijn heb. Wie

mee wil als ‘roady’ tijJdens de opvoeringen is meer dan welkom @).

Op 25 maart was de mini-conferentic van de Missionaire
Parochie met 700 personen in Veenendaal. Waar de conferentie
in 2022 voor veel parochies een eerste oriéntatic was rond de
vraag ‘Willen wij hiermee aan de slag?” merkten we nu dat veel
groepen uit parochies kwamen met de vraag ‘Hoe ga ik het
doen?. Tegelijkertijd zien we ook dat het in de meeste parochies
een weg is van twee stappen vooruit en dan weer één achteruit.

Cultuurverandering van onderhoud naar missie is een hardnekkig proces en daarin is het delen van
ervaringen heel belangrijk en ook bemoedigend om door te gaan. Wat mij persoonlijk raakte was de
lange rij die op het einde van de dag bij het kruis stond: hier kon men een kaart neerleggen met een
zelf geformuleerde concrete toewijding om als leerling van Jezus te leven. Het begint bij onszelf in
de keuze om als leerling van Jezus te leven en dit delen we met anderen.

Op 6 april 2024 is er weer een conferentic gepland. In de tussentijd vinden er allerlei
bijeenkomsten, trainingen, coaching plaats vanuit de partners van het ecosysteem Missionaire
Parochie. Graag uw gebed voor deze hele beweging die naar zo belangrijk is voor de Kerk in
Nederland. Mgr. Liesen is hierin een enorme inspiratie, ook in zijn zickte. Hierover schreef hij met
Pinksteren een prachtige brief, na te lezen op de website van het Bisdom Breda: “(...) Het is die
liefde van Christus die ons allen aanzet om een missionaire kerk te zijn, om de missie die Hij ons gaf
ook ten volle te beleven. Missionair zijn betekent een nieuwe manier van leven en werken, namelijk
gericht op de gemeenschap met Christus en de naaste. (...) Ik zie ernaar uit om na een lange periode
van afwezig-zijn door ziekte deze weg weer samen met u te gaan: in gemeenschap als leerlingen van
Jezus en open voor wat deze tijd van ons als gelovigen vraagt. (...)"

Ina ziet ernaar uit om na de zomer met xpand verder aan de slag te gaan om parochies te begeleiden
op deze boeiende weg!



Een aantal jaren geleden was de KJD stil gevallen en enkele jongeren hadden het idee om dit weer
op te pakken, ook als opvolging van de Wereldjongerendagen in Lissabon deze zomer. Afgelopen
half jaar ben ik, Harm, op de achtergrond vrij actief betrokken geweest in de ondersteuning van het
vormen van en kerngroep, draagvlak creeéren en allerlei praktische uitwerkingen. Het is echt leuk
om hierin met een heel gemotiveerde groep van veelal studenten op te trekken en dit met elkaar
nieuw op te bouwen.

Van 1-6 mei hadden Ina en ik vrij spontaan de mogelijkheid om een
midweek naar Israel te gaan. Dit was een cadeau dat we voor mijn 50
ste verjaardag van een heel aantal vrienden hadden gekregen. De
concrete aanleiding was een overleg van het internationaal team van
KISI en daar hebben wij een vakantic omheen gebouwd. Twee dagen
logeerden we bij Johanna Binder in Migdal (Magdala). Rond het meer
van Galiléa konden we heerlijk op eigen gelegenheid wandelen, in alle
rust op plekken stilstaan, waar Jezus ook is geweest. Voor mij was de
kerk in Migdal een hoogtepunt: met een
glazen wand achter het altaar kijk je uit
op het meer van Galiléa, met het altaar in de vorm van een boot uit
die tijd. En wat was het zwemmen in het meer heerlijk! Ina genoot
ook van het bezoek aan Kafarnaiim, waar Jezus heeft gewoond... en
de dochter van Jairus uit de dood deed opstaan - “talita, koemi",
dus...

Met Johanna gingen we via Kana, Nazareth en een kofliestop op het
strand van Caesarea naar Latrun bij de “Jesusbruderschaft®, vlakbij
Emmaiis. Hier hadden we een dag van overleg met Johanna en
Hannes (via zoom) in een prachtige gemeenschap. Met zn tweeén
reden we daarna naar Jeruzalem waar we dichtbij de oude stad een
nachtje logeerden en ook daar veel kilometers aflegden. De Joodse
markt was indrukwekkend, met alle kleuren en drukte. Het begin
van de sabbat was des te indrukwekkender, toen de stad stil viel en de orthodoxe Joden in stromen
naar de Klaagmuur gingen, met de bijzondere sfeer van klaagliederen en rijdansen tegelijk. Dan de
Hof van Olijven, het huis van Kajafas, waar Jezus gevangenzat, de Via Dolorosa, dwars door
marktkraampijes, trap op en af - werkelijk bijzonder om op deze plekken te zijn... De tip van

Johanna opvolgend gingen we naar de Mis in de Hebreecuws-talige parochie. Pater Piotr straalde
helemaal, toen we vertelden dat wij de ouders van Lisa zijn, die met een paar KISIs en een groep
jongeren van deze parochie vorig jaar “Ruth - in concert” speelden. (Hij was
toen Opa Obed.) “Are you Lisa’s parents?” - zo mooi om op een plek te
komen waar je kind zo tot zegen is geweest. En bijzonder om de Mis in het
Hebreeuws te vieren. We hebben enorm genoten samen en ook heerlijk
gegeten, niet te vergeten de verkoelende verse lemonade!

Nu verheugen we ons op een wat rustige zomer, met tijd voor zn tweetjes...



is bezig met zijn pre-master political science in Nijmegen en voor het eerst heeft hij echt plezier in
zijn studie. Met de Thomas Moore-Stichting is hij in Rome geweest, waar hij onder andere de ontmoeting
met de Nederlandse voorzitter van de Food and Agricultural Organisation van de VN heel interessant
vond. De kunst raakt hem steeds weer, zoals bijvoorbeeld “Het laatste oordeel” van Michelangelo... Wij
zijn altijd blij als hij met zijn mooie lieve vriendin Sophie thuis op bezoek komt.

“Ik had van januari tot eind april de eer om naar Amerika te gaan en daar mee te werken/leven met
Dale Kauffman van Kings Kids International/YWAM. In december had ik nog een kleine bijlage
toegevoegd aan ons Ruiter Nieuws, met daarin de vraag om gebed en financiéle ondersteuning. Hartelijk
dank aan u allen voor het meebidden en -dragen van de reis! Wat een geweldige tijd heb ik gehad, waarin ik
God (en mezelf) op zoveel nieuwe manieren heb mogen leren kennen. Ik vond het erg bijzonder om God
op allerlei verschillende manieren te ontmoeten en beter leren kennen; van grandioze vreugdemomenten
tot pittige uitdagingen, maar in alles was God erbij. Ik heb enorm veel getuigenissen mogen ‘maken’,
teachings mogen horen, mensen mogen ontmoeten en persoonlijk met God mee mogen maken, dat ik nu
echt in dankbaarheid kan zeggen dat God in alles aanwezig is en we geroepen zijn samen met Hem te
werken, niet alleen voor Hem. Ik moest het kort houden, maar ik zou zeggen: als u nou een keer wilt
bijkletsen, verhalen wilt horen, stuur me dan gerust een berichtje @. Ik raak er niet over uitgepraat en zie
ook dat het niet in Amerika ophoudt! We gaan hier gewoon weer door en God is ook hier aan het bouwen
aan zijn Koninkrijk. Laten we er samen voor gaan zitten en met Hem aan de slag!”

is net terug van de “J9*, een discipelschaps-school in de HOME Mission Base van de Loretto-
gemeenschap in Salzburg. Het is heerlijk om te zien hoe ze is gegroeid in haar persoonlijkheid en haar
geloof. Deze maanden gaven haar een vast fundament, waar zij de rest van haar leven baat bij zal hebben.
Volgend jaar wil ze graag een bachelor volgen in acteren, met de focus op muziektheater (dwz. met extra
dans- en zangtraining) - voortbordurend op wat zij o.a. bij KISI al bijna haar hele leven lang deed - met de
visie om hierdoor Gods Koninkrijk te bouwen. Zij heeft zich georiénteerd bij verschillende opleidingen,
waarbij inmiddels een buitenlandse studie de beste optie lijkt voor haar.

is lekker in zijn sas op school, haalt inmiddels prachtige cijfers en gaat na de zomer in de vierde het
vakkenpakket iconomie en Maatschappij volgen. Wij genieten van zijn muziek, aan het drumstel, de piano
of de basgitaar. De gastlessen in digitaal muziek maken op school hebben hem zo geinspireerd dat hij
ermee ook thuis aan de slag gaat. Hij houdt niet van spelletjes, maar kan goed koken en geniet van het
Schluipschutters-humor— soms gaan onze babbels nergens over, en soms zijn ze flink diep. Vanaf komend
seizoen gaat hij, nu zijn been gelukkig weer helemaal hersteld is, lekker voetballen in de Bakelse club, met
een vriend van hem.

is steeds weer creatief bezig: met kraaltjes, bakkend, schilderend, handletterend, zingend....
Regelmatig is zij lekker aan het videobellen met vriendinnen. Een aparte gewaarwording dat dat
tegenwoordig 7o kan, dat je vriendinnen in huis hoort maar hen geen tussendoortje kunt geven. En fijn om
toch wel aan de vriendschap te bouwen. Gelukkig kan zij ook “live” afspreken, bijvoorbeeld met Mirjam of
de schoolvriendinnen. School ging haar niet zo makkelijk af dit jaar. Het frustreerde haar dat zij ondanks
flink leren bij meerdere vakken slechte cijfers haalde. Zij heeft zich dapper door de leerkuil geworsteld,
nieuwe leerstrategieén uitgeprobeerd en gaat gelukkig wel over naar de derde. Bij de EMMAUS-muscial
heeft zij velen door haar mooie zang geraakt!




